CİHAD 
RİSALESİ 


Hasan el Benna 


Allah yolunda vakfedilerek bilâbedel neşredilen bu eserin maddi kazanç elde etmek amacıyla basılması ve satılmasına izin verilmemektedir. 


KUBBE kubbe313.com 


CİHAD RİSALESİ 


- Hasan el Benna - 


Kubbe Dijital Kütüphanesi 


Cihad Risalesi 


İçindekiler 


Tüm Müslümanlar Cihad Etmelidir......................0s0000000. 3 
Kür an dar Cihad alar aa A A ee 5 
Hadislerde Cihad saire nema dask 13 
Alimlerin Cihada İlişkin Görüşleri ....ssssessssesessssesesccce1e. 26 
Bu Görüşlerin Neticesi...........000s000000000s000000s00see eee seeeseessee 32 
Müslümanlar Neden Savaşır?..............0s00s000s0e eser seeeseessee 34 
İslam Cihadında Merhamet s.a 39 
Cihada İlişkin Bazı Meseleler............vc.vsv00.00nreveeeeeerenre 42 
be Lü be YK ni 44 


Kubbe Dijital Kütüphanesi 


Şehid Hasan el Benna 


Bismillahirrahmanirrahim 


Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam önderimiz, mücahidlerin lideri ve muttakilerin imamı Muhammed sallallahu aleyhi vesellem'in, âlinin, ashabının ve 


kıyamete dek Allah yolunda cihad edenlerin üzerine olsun. 


Tüm Müslümanlar Cihad Etmelidir 


Allahu teala cihadı her Müslümanın üzerine farz kılmıştır. Bu ne göz ardı edilebilir ne de ondan kaçılabilir. 
Allahu teala cihada büyük önem vermiş, kendi yolunda şehid olanların ve mücahidlerin mükafatını çok büyük kılmıştır. 
Sadece onlara benzer şekilde hareket edenler ve cihad çabalarında kendilerine şehidleri örnek alanlar bu mükafatta onlara katılabilir. Dahası Allahu teala mücahidleri, hem bu dünyada hem de ahirette manevi ve maddi bazı istisnai niteliklerle özellikle onurlandırmıştır. Onların temiz kanları bu dünyada zaferin sembolü, ahirette ise başarı ve saadetin 


işaretidir. 


Ancak cihad etmemek için mazeret üretenler son derece korkunç cezalarla uyarılmış ve Allahu teala onları en kötü isimlerle nitelendirmiştir. Korkaklıkları ve ruhsuzlukları nedeniyle onları azarlamış, zayıflıkları ve kaçmaları nedeniyle onları kınamıştır. Onlar bu dünyada zilletle kuşatılacaklar, ahirette ise, ne kadar çok mala sahip olurlarsa 


olsunlar, kaçıp kurtulamayacakları ateşle kuşatılacaklardır. 


Cihad Risalesi 


Cihaddan kaçınma ve uzak durma zaafları, Allahu teala tarafından büyük günahlardan biri ve hüsranı kesin kılan 


yedi günahtan biri olarak kabul edilir. 


İslam, cihad meselesiyle ve tüm ümmetin hak davayı tüm gücüyle savunmak için tek bir vücut halinde hazırlanması ve seferber edilmesiyle ister dini ister sivil olsun diğer tüm eski veya modern yaşam nizamlarından daha fazla ilgilenmektedir. Kur'an ayetleri ve Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'in sünneti, tüm bu asil ideallerle dolup taşar ve genel olarak insanları (en açık ifade ve anlatımla) cihada, savaşa, Silahlı kuvvetlere ve tüm kara ve deniz savaş 


araçlarına çağırır. 


Cihad hakkındaki İslami mesaja sadece bir bakış açısı sunmak istediğimizden ayrıntılara girmeyeceğiz. Bunun yerine aşağıda bazı Kur'an ayetlerini ve hadisleri örnek olarak sunacağız. Ayrıca, Kur'an ayetlerinin veya hadislerin açıklamalarına girmeyeceğiz. Dilin saflığı, ifadenin açıklığı, fikirlerin berraklığı ve maneviyatın gücü sayesinde açıklama 


ve izahlara gerek olmadığını fark edeceksiniz. 
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Kur'an'da Cihad 


"(Ey iman edenler!) Size hoş gelmese de savaşmak artık size yazıldı (farz kılındı). Olur ki (bazen) hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur ve hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olur. Allah bilir, siz bilemezsiniz." 
(Bakara, 216) 


"Eyiman edenler! Sefere çıktıkları veya savaşa gittikleri zaman (ölen) kardeşleri için 'Eğer yanımızda olsalar ölmezler ve öldürülmezlerdi.' diyen o kâfirler gibi olmayın. 
Allah, bunu onların kalplerinde bir hasret (yarası) kılmıştır. 
Yaşatan ve öldüren Allah'tır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah tarafından (kazanacağınız) bağışlanma ve rahmet, onların (yaşayıp da) toplayacakları (bütün dünyalık) şeylerden daha hayırlıdır. Andolsun ki sizler ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız." (Al-i İmran, 156-158) 


İlk ayette (157'nci) "bağışlama" ve "merhametin Allah yolunda öldürülmek ve ölmekle nasıl ilişkilendirildiğine dikkat edin. İkinci ayette ise (158'inci) cihad olmadan ölümden bahsedildiği için buna atıfta bulunulmamaktadır. 
Bu ayetlerde, korkaklığın iman edenlerin değil, inkarcıların özelliklerinden biri olduğuna dair bir işaret vardır. Ve günümüzde inkarcıların nasıl cesur, iman edenlerin ise nasıl 


korkakmış gibi göründüğüne dikkat edin. 
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"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler zannetme! 
Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. 
(Hem de) Allah'ın kendilerine lütfettiği (şehadet rütbesi)ne kavuşmaları sebebiyle sevinç içerisindedirler. 
Arkalarından henüz kendilerine (şehid olarak) katılmamış olanlara da hiçbir korku ve üzüntü olmayacağını müjdelemek isterler." (Al-i İmran, 169-170) 


"O halde, dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz." (Nisa, 74) 


Allahu teala'nın Müslümanları nasıl uyanık olmaya ve ordularda, birliklerde veya şartların gerektirdiği şekilde bireysel olarak savaşta tecrübe kazanmaya teşvik ettiğini anlamak için Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere (Nisa, 71-78) 


bakın.! Allahu teala ayrıca gevşek, korkak veya fırsatçı 


1 Nisa Suresi'nin 71-78'inci ayetleri şu şekildedir: Ey iman edenler! 
(Düşmana karşı) tedbirinizi alıp, küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin. Şüphesiz, aranızda öyle kimseler var ki (onların her biri savaşa gitme konusunda) hakikaten pek ağır davranır. Eğer başınıza bir musibet gelirse 'Allah, bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım' der. 
Eğer Allah'tan size bir lütuf (zafer) erişse bu sefer de sizinle kendisi arasında hiç tanışıklık yokmuş gibi şöyle der 'Keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarıya (ganimete) ulaşsaydım.' O halde, dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim 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olanları kınamakta ve mustazafları korumak ve zulmü önlemek için gayretimizi artırmaktadır. Allahu teala'nın savaşı nasıl namaz ve oruçla ilişkilendirdiğine ve bunu İslam'ın temellerinden biri olarak belirlediğine dikkat edin. 
Ve tereddüt edenlerin yanlış argümanlarını nasıl çürüttüğüne ve son derece korkmuş olanları savaşa dalmaya ve ölümle korkusuzca ve cesurca yüzleşmeye nasıl teşvik ettiğine, onlara ölümü memnuniyetle karşılayacaklarını ve cihadda 


ölürlerse, hayatları için en muhteşem karşılığı alacaklarını ve 


Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz. 


Size ne oluyor da Allah yolunda ve 'Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver' diye yalvarıp duran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz? İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır. 


Daha önce kendilerine '(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin' denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı, insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve 'Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!' derler. De ki: 'Dünya geçimliği azdır. Ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez.' Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse 'Bu Allah'tandır" derler. Onlara bir kötülük gelirse "Bu senin yüzündendir" derler. (Ey Muhammed!) De ki: 'Hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!" 
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ne kadar küçük olursa olsun hiçbir katkılarını veya fedakarlıklarını kaybetmeyeceklerini gösterdiğine dikkat 


edin. 


Enfal Suresi bütünüyle, cihada bir teşvik ve cihadda sebat etme emrinin yanı sıra cihadın birçok kuralını da açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İşte bu nedenle ilk Müslümanlar (Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun) onu bir savaş tilaveti olarak benimsemişler, endişeleri arttığında ve savaşın şiddeti yükseldiğinde onu tilavet etmişlerdir. Allahu teala'nın bu 


konuda ne dediğini aktarmak yeterlidir: 


"(Ey iman edenler!) Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvetten ve bağlı (besili) atlardan hazırlayın ki onunla Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınız ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği diğer (düşman) kimseleri korkutasınız. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şeylin karşılığı) size eksiksiz ödenir asla haksızlığa 


uğratılmazsınız." (Enfal, 60) 
Ve Allahu teala şöyle buyurmaktadır: 


"Ey Peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sebat eden yirmi kişi olursa iki yüz kafiri yener. Yine içinizden (sebat eden) yüz kişi olursa, kafirlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar (hakkı) anlamayan bir topluluktur." 
(Enfal, 65) 
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Tevbe Suresi de bütünüyle bir savaşa teşvik ve onun kurallarının açık bir takdimidir. Yüce Allah'ın hain müşriklere 


karşı savaş hakkında söylediklerini aktarmak yeterlidir: 


"Onlarla savaşın ki, Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mü'min topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah, dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Tevbe, 14-15) 


Ve Allahu teala'nın Ehli Kitap ile savaşma konusunda 


buyurdukları şöyledir: 


"Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Rasulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslâm'ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi 


elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın." (Tevbe, 29) 


Müteakip ayetlerdeki seferberlik çağrısı Allahu teala'nın 


sözleriyle devam eder: 


"Gerek hafif gerek ağır olarak hep birlikte seferber olun, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. 


Eğer bilirseniz sizin için bu daha hayırlıdır." (Tevbe, 41) 


Cihad Risalesi 


Allah daha sonra korkak olanları bu tutumlarından ve 


sürekli cihaddan kaçmaya çalışmalarından dolayı kınar: 


"Allah'ın Rasulüne karşı gelerek (sefere çıkmayıp) geri bırakılanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve 'Bu sıcakta sefere çıkmayın' dediler. De ki 'Cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Eğer (bundan böyle) Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de onlar (sefere) çıkmak için senden izin isterlerse de ki "Artık siz benimle birlikte ebediyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan (kadın ve çocuk)larla birlikte oturun." (Tevbe, 81- 
83) 


Daha sonra Allahu teala, cihadın Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'in vazifesi ve ashabının yolu olduğunu 


belirterek cihada iştirak edenleri över: 


"Fakat peygamber ve beraberindeki mü'minler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. 
Allah onlara, içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır." 
(Tevbe, 88-89) 


10 


Şehid Hasan el Benna 


Ardından hiçbir mazeret bırakmayan kapsamlı ve koruyucu bir bağlılık sözü gelir. Allahu teala'nın buyurduğu şekilde: 


"Şüphesiz Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. 
Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. 
Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vadetmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte bu büyük başarıdır." (Tevbe, 111) 


Kıtal Suresi (genellikle Muhammed Suresi olarak bilinir) askeri ruhun temelini oluşturan iki kilit unsurdan bahseder: İtaat ve disiplin. Allah bu iki unsuru kitabında aşağıdaki iki ayette özetlemiştir. İtaat, bu surede Allahu teala'nın şöyle 


buyurduğu yerde ortaya çıkar: 


"İnananlar 'keşke bir sure indirilse!' derler. Fakat hükmü apaçık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır. İtaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah'a verdikleri söze bağlı kalsalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu." 
(Muhammed, 20-21) 
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Disiplin ise Saff Suresi'nde yer alır ve burada Allahu teala 


şöyle buyurur: 


"Allah, kendi yolunda (birbirine) kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde savaşanları sever." (Saff, 
4) 


Fetih Suresi de bütünüyle Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in askeri seferlerinden birine adanmıştır. Bir ağacın gölgesinde gerçekleşen, sebat ve ölüm üzerine biat edildiği ve bunun sekinet ve zafer meyvesini verdiği özel bir cihad 


vesilesidir. Allahu teala şöyle buyurur: 


"Andolsun ki (Hudeybiye'de) ağacın altında sana biat ederlerken Allah o mü'minlerden razı olmuştur. İşte (Allah) kalplerindekini bildiği için onların üzerine sekinet indirip hem kendilerini yakın bir zafer ile hem de alacakları birçok ganimetle mükâfatlandırmıştır. Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Fetih, 18-19) 


Bunlar, kardeşim, Kur'an'da cihaddan bahsedilen bazı örneklerdir. Cihadın faziletleri açıkça belirtilmiş ve cihad edenlere kendilerini bekleyen muazzam mükafatlar müjdelenmiştir. Allah'ın kitabı bunun gibi örneklerle doludur. Kur'an'ı okuyan ve anlamına dikkat eden herkes, bu mükafatlardan yararlanamayan Müslümanların ihmalkarlığı 


karşısında hayrete düşecektir. 
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Hadislerde Cihad sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki mü'minlerden bir grubun beni savaşa gönderip imkânsızlık yüzünden kendileri gidememek ağırlarına gitmese Allah yolundaki hiçbir birlikten geri durmazdım. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda öldürülüp tekrar dirilmeyi, sonra öldürülüp tekrar dirilmeyi, sonra öldürülüp tekrar dirilmeyi ne çok isterim!" (Buhari, Müslim) 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı yoktur ki kıyamet günü yarası kanıyor olarak gelmiş olmasın. Bu yaranın rengi kan renginde, kokusu da misk 


kokusundadır." (Buhari, Müslim) 


Enes bin Malik radiyallahu anh'tan şöyle rivayet 


olunmuştur: 


"Amcam Enes bin Nadr radıyallahu anh Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Bu ona çok ağır geldi. Bu sebeple dedi ki: Ey Allah'ın Rasulü! Müşriklerle yaptığın ilk savaşta 


bulunamadım. Eğer Allahu teala müşriklerle yapılacak bir 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savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı elbette Allahu teala görecektir.' Sonra Uhud Savaşı'nda Müslüman safları dağılınca, -arkadaşlarını kastederek- Rabbim, bunların yaptıklarından dolayı özür beyan ederim. dedi. Müşrikleri kastederek de 'Bunların yaptıklarından da uzak olduğumu sana arz ederim. deyip ilerledi. Sa'd İbni Muaz ile karşılaştı ve 'Ey Sa'd! İstediğim cennettir. Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud'un eteklerinden beri hep o cennetin kokusunu alıyorum.' dedi. Sa'd (olayı anlatırken) 'Ben onun yaptığını yapamadım, ya Rasulullah! dedi. Enes radıyallahu anh devamla şöyle söyledi: 'Amcamı şehid edilmiş olarak bulduk. Vücudunda seksenden fazla kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler müsle yapmış, uzuvlarını kesmişlerdi. Bu sebeple onu kimse tanıyamadı. 
Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıdı. Enes dedi ki 'Biz şu ayetin amcam ve amcam gibiler hakkında inmiş olduğunu düşünmekteyiz": 'Mü'minler içinde öyle yiğit erler vardır ki Allah'a verdikleri sözlerinde durdular. 
Onlardan kimi ahdini yerine getirdi (çarpıştı, şehid düştü), kimi de sırasını bekliyor. Bunlar asla sözlerini 


değiştirmemişlerdir.'" (Buhari) 


Enes bin Malik radiyallahu anh'tan şöyle rivayet 


olunmuştur: 
"Harise bin Suraka'nın annesi Rasulullah'a geldi ve şöyle dedi: 'Ey Allah'ın Rasulü! Harise(nin halin)den bana 


haber vermez misin? O Bedir günü öldürülmüştü. Eğer 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oğlum cennette ise (bu acıya) sabrederim. Cennette değilse ona gücüm yettiği kadar ağlamaya çalışırım.' Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem cevaben şöyle buyurdu: Ey Harise'nin annesi! Cennette birçok dereceler vardır. 
Şüphesiz senin oğlun bunlardan Firdevsu'l A'la'ya, yani en yüksek Firdevs'e erişti." (Buhari) 


Kardeşim! Gör ki cennet bu sahabelere dertlerini nasıl unutturmuş, Zorluklara rağmen sebat etmelerini nasıl 


sağlamıştır. 


Abdullah bin Ebi Evfa radiyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır." (Buhari, Müslim, Ebu Davud) 


Zeyd bin Halid el Cuheni radiyallahu anh'tan rivayetle 


Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Kim Allah yolundaki bir mücahidi donatırsa (Allah yolunda) savaşmış olur. Kim de bir mücahide ailesi hakkında hayırlı bir vekil olursa o da (Allah yolunda) 


savaşmış olur." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi) 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 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"Kim Allah'a gerçekten inanarak ve vadine gönülden bağlanarak O'nun yolunda cihad etmek için at beslerse o atın yediği, içtiği, gübresi ve sidiği kıyamet gününde o 


kimsenin sevapları arasında olacaktır." (Buhari) 


Bu şüphesiz Allah yolunda harcanan her türden mal için 


geçerlidir. 
Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayetle: 


"Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'e şöyle soruldu: 'Ey Allah'ın Rasulü, Allah yolunda cihada denk bir şey var mıdır? Rasulullah: 'Siz ona güç yetiremezsiniz.' dedi. Bu soruyu iki veya üç kere tekrarladılar. Her defasında Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem 'Siz ona güç yetiremezsiniz.' dedi. Sonra şöyle buyurdu: 'Allah yolunda cihad eden kişiye, ancak mücahid dönünceye kadar hiç iftar etmeden oruç tutan, hiç ara vermeden namaz kılan ve Allah'ın ayetlerini inanarak okuyan kişi ulaşabilir." 


(Buhari, Müslim, Nesai, İbn Mace, Tirmizi) 


Ebu Said el Hudri radiyallahu anh'tan rivayetle 


Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Size insanların en hayırlısı ile en şerlisini haber vereyim mi? Kuşkusuz ki insanların en hayırlısı, ölünceye kadar atının veya devesinin sırtında veya yaya olarak Allah 


yolunda (cihad ederek) amel eden kimsedir. Kuşkusuz ki 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insanların en şerlisi ise Allah'ın kitabını okuyup da onda 


gereken şeyleri yerine getirmeyen facir kimsedir." (Nesai) 


İbn Abbas radiyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"İki göz var ki ateş onlara dokunmaz. Allah'ın korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyen 


göz." (Tirmizi) 


İbni Ebi Umeyre radiyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Allah yolunda öldürülmem, bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir." 
(Nesai) 


Raşid ibni Sa'd radiyallahu anh'tan rivayetle: 


"Bir zat Rasulullah'a gelip 'Ey Allah'ın Rasulü, niye şehid dışında kalan mü'minler kabirde imtihan edilirler?' 
diye sordu. Rasulullah şu cevabı verdi: 'Şehidin ölüm anında tepesinin üstünde kılıç parıltısını hissetmesi 


imtihan olarak ona kafidir." (Nesai) 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 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"Şehidin ölüm (darbesinden) duyduğu ızdırap sizden birinin sivrisinek ısırmasından duyduğu ızdırap kadardır." 
(Tirmizi, Nesai, Darimi. Tirmizi hasen garip olduğunu 


söylemiştir.) 


İbn Mesud radiyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Rabbimiz, Allah yolunda savaşan şu kimseye hayret etmiştir: Arkadaşları hezimete uğra(yıp kaçmış)tır. Ancak O, (kaçmanın haram olduğunu düşünerek) kendisine düşen sorumluluğun idrakiyle geri dönerek, öldürülünceye kadar düşmanla çarpışmıştır. Bunun üzerine Aziz ve Celil olan Allah, meleklere (iftiharla) şöyle der: 'Şu kuluma bakın, benim nezdimde olan mükafatı düşünüp katımda olan cezadan korkarak geri döndü, öldürülünceye kadar savaştı." (Ebu Davud) 


Abdu'l Habir bin Sabit, babasından rivayetle şöyle aktarır: 


"Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'e Ümmü Halid adında bir kadın yüzü örtülü olduğu halde gelerek Allah yolunda öldürülmüş olan oğlu hakkında sormak istedi. 
Ashabtan biri kadına 'Sen yüzü örtülü olduğun halde gelip oğlundan mı soracaksın?" dedi. Kadın 'Oğlumu kaybettiysem de hayamı kaybetmedim. dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem kadına 'Oğlun iki şehid mükafatı 


elde etmiştir. dedi. Kadın: 'Bunun sebebi nedir, ey Allah'ın 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Rasulü?" diye sorunca şu cevabı verdi: 'Çünkü onu Ehl-i Kitap öldürdü." (Ebu Davud) 


Sehl bin Huneyf radiyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Kim sıdk ile Allah'tan şehid olmayı talep ederse Allah onu şehidlerin derecesine ulaştırır, yatağında ölmüş bile 


olsa." (Müslim, Nesai, İbn Mace, Tirmizi, Ebu Davud) 


Hureym bin Fâtik radiyallahu anh'tan rivayetle 


Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Her kim Allah yolunda bir harcama yaparsa ona 700 
katı sevap yazılır." (Tirmizi, Nesai. Tirmizi hasen olduğunu 


söylemiştir.) 
Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayetle: 


"Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'in ashabından biri, içinde tatlı su bulunan bir ovadan geçti. 'İnsanlardan el etek çekip buraya gelir bu ovada ikamet etsem nasıl olur?' 
diye düşündü. Fakat önce Rasulullah'tan izin almak istedi. 
Bunu anlatınca Rasulullah şöyle buyurdu: 'Bunu yapma, şüphesiz birinizin Allah yolunda (cihadda) ayakta durması, evinde kılacağı yetmiş yıllık namazdan daha efdaldir. 
Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez 


misiniz? Allah yolunda savaşın. Kim devenin iki sağımı 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arası kadar Allah yolunda savaşırsa Cennet ona vacip olur." 


(Tirmizi) 


Mikdam b. Ma'dikerib radiyallahu anh'tan rivayetle 


Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Şehidin Allah'ın yanında altı tane özelliği vardır: Kanının ilk damlası ile ona mağfiret edilir. Cennetteki yeri ona gösterilir. Kabir azabından korunur. Kıyamet gününün korkusundan yana emin olur. Başına vakar tacı giydirilir ki o tacın bir yakutu, dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Yetmiş iki huri ile evlendirilir. 
Akrabalarından yetmiş kişi hakkında şefaatçi yapılır." 
(Tirmizi, İbn Mace) 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: "Her kim üzerinde cihaddan bir iz olmaksızın Allah'a kavuşursa, Allah'a kusurlar kendisinde olduğu halde 


kavuşmuş olur." (Tirmizi, İbn Mace) 


Enes radiyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah sallallahu 


aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Sadık olarak şehid olmak isteyene, kendisine bir 


musibet isabet etmese de şehidlik derecesi verilir." (Müslim) 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Osman bin Affan radiyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Kim Allah yolunda bir gece ribatta bulunursa o tek gecesi bin günlük gece namazına ve bin günlük gündüz orucuna bedel olur." (İbn Mace) 


Ebu'd Derda radiyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Denizde yapılan bir gazve karada yapılan on gazveye denktir. Deniz gazvesinde başı dönen kişi Allah yolunda (savaşta) kanı içinde kıvranan kimse gibidir." (İbn Mace) 


Bu rivayet deniz seferini övmektedir ve ümmet sahil şeridini korumak ve donanmasını güçlendirmek için bundan yola çıkmalıdır. Bu, kıyas yoluyla hava için de geçerlidir ve Allah, kendi yolunda hava yoluyla sefer yapanların 


mükafatını kat kat artıracaktır. 
Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayetle: 


"Abdullah bin Amr bin Haram Uhud günü öldürüldüğü zaman Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bana rastladı ve 'Ey Cabir! Allah baban için ne söyledi, sana haber vermeyeyim mi?'buyurdu. Ben de 'Evet ey Allah'ın Rasulü! 
dedim. Bunun üzerine Rasulullah şöyle söyledi: 'Allah her 


kimle konuştu ise mutlaka perde gerisinden konuştuğu 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halde babana yüz yüze konuştu ve: 'Ey kulum! Benden ne dilersen dile, dilediğini sana vereyim.' dedi. O da 'Ey Rabbim! Beni bir kere daha ihya et, senin yolunda ikinci kere öleyim!' dedi. Allahu teala da 'Benden daha önce şu hüküm sadır oldu: Ölenler artık dünyaya bir daha dönmeyecekler. buyurdu. Baban da 'Ey Rabbim, öyleyse (benim durumumu) arkamda kalanlara ulaştır. dedi. Bu talep üzerine şu ayet (Al-i İmran, 169) nazil oldu: 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler zannetme! Bilakis onlar Rableri katında diridirler ve rızıklanırlar."" (İbn Mace) 


Enes radiyallahu anh babasından rivayetle Rasulullah 


sallallahu aleyhi vesellem'in şöyle buyurduğunu aktarır: "Allah yolunda cihad eden birisine bir sabah veya akşam yardım etmen senin için dünya ve içindekilerden 


daha üstündür." (İbn Mace) 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Allah'ın elçisi üçtür: Gaza eden kimse, hacceden kimse 


ve umre yapan kimse." (Müslim) 


Ebu'd Derda radiyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 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"Şehid, akrabasından yetmiş kişiye şefaat eder." (Ebu Davud) 


Abdullah bin Ömer radiyallahu anhuma'dan rivayetle 


Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Iyne yoluyla alışveriş yaptığınız, öküzlerin kuyruğuna yapıştığınız, tarımı seçtiğiniz ve cihadı terk ettiğiniz zaman Allah size öyle bir zillet musallat eder ki, dininize dönünceye kadar onu üzerinizden kaldırmaz." (Ahmed, Ebu 


Davud. Hakim sahih olduğunu söylemiştir.) 
Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayetle: 


"Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem ile ashabı yola çıktı ve müşriklerden önce Bedir'e vardılar. Ardından müşrikler de geldiler. Rasulullah şöyle buyurdu: 'Genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete girmek üzere ayağa kalkınız.' Ensardan Umeyr bin Humam radıyallahu anh'Ne iyi, ne âlâ!' dedi. Rasulullah 'Niye öyle söyledin? diye sordu. Umeyr 'Allah'a yemin ederim ki, ya Rasulullah, cennet ehlinden olmayı istediğim için öyle söyledim, başka maksadım yok. dedi. Rasulullah 'Şüphesiz sen cennetliksin.' buyurdu. Umeyr, bu söz üzerine torbasından birkaç hurma çıkartıp onları yemeye başladı. Sonra 'Eğer şu hurmalarımı yiyinceye kadar yaşarsam, bu gerçekten uzun bir hayattır. diyerek elindeki hurmaları attı. Sonra şehid 


oluncaya kadar müşriklerle savaştı." (Müslim) 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Ebu İmran radiyallahu anh'tan rivayetle: 


"Biz Bizans şehrinde idik. Üzerimize Rum ordusundan büyük bir birlik gönderilince Müslümanlar da aynısı veya daha fazlasını onların üzerine gönderdi. Mısır ahalisinin komutanı Ukbe bin Amir'di. Kuvvetin başında da Fedale bin Ubeyd bulunuyordu. Müslümanların içinden bir kişi Bizans ordusunun üzerine saldırdı ve aralarına girdi. Bunun üzerine Müslümanlar 'Subhanallah! Kendini elinle tehlikeye atıyorsun.' diye çağırmaya başladılar. Ebu Eyyub el Ensari kalkıp: 'Ey insanlar! Siz bu ayeti bu şekilde tevil ediyorsunuz ancak bu ayet Ensar topluluğu hakkında inmiştir. Allahu teala İslam dinini aziz kılıp yardım ettiğinde biz birbirimize Rasulullah'tan gizli olarak 'Mallarımız kayboldu ve Allah İslam'ı aziz kılıp yardımcılarını çoğalttı. Biz mallarımızı koruyup kaybettiğimiz malları telafi edelim. dedik. Allahu teala dediklerimize cevap olarak bu ayeti (Bakara, 195) indirdi: Allah yolunda (mallarınızı) harcayın, kendi ellerinizle (kendinizi) tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever. Burada tehlikeden (helaktan) kasıt mallarımızı düzene koyarak artırmaya çalışırken cihadı terk etmekti. Ebu Eyyub el Ensari, Bizans topraklarında defnedilinceye kadar Allah yolunda savaştı." 


(Tirmizi) 
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Dikkat et kardeşim! Ebu Eyyub bunu yaşlılığında söylemiştir. Hayatının son dönemine girmişti, ihtiyarlığını yaşamaktaydı. Ancak ruhu genç kalmıştı, imanı İslam'ın 


kudretinin ve ihtişamının geri dönüşünü özlüyordu. 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Kim gaza yapmadan ve gaza yapmayıtemenni etmeden ölürse nifaktan bir şube üzerine ölmüş olur." (Müslim, Ebu Davud) 


Bu konuda cihadın faziletlerini ve cihad ile ilgili emirleri içeren birçok değerli hadis vardır. Bunlar o kadar çoktur ki, büyük bir kitap bile bunları kapsamaya yetmez. Fakat bunun dışında bu iki kitaptan söz edilebilir: 


Bu alanda uzmanlaşmış olan Hasan Sıddık Han'ın El İbretu Fima verede Anillahi ve Rasulihi fi'l Gazvi ve'l Cihadi ve'l Hicret (Kur'an ve Sünnette Savaş, Cihad ve Hicret Hakkında Nakledilenlerdeki İbretler) adlı kitabı. 


İbn Nehhas'ın Meşariu'l Eşvak ila Mesariu'l Uşşak ve 


Musiru'l Ğaram ila Daru's Selam adlı kitabı. 


Ve de hadis kitaplarındaki cihadla ilgili bölümlerde yer 


alanlarda çokça hayır göreceksiniz. 
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Alimlerin Cihada İlişkin Görüşleri 


Cihadın önemine ilişkin Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri ve hadisleri sizlere sundum. Şimdi de sizlere cihadın kuralları ve hazırlıklı olmanın gerekliliği ile ilgili olarak bazı son dönem otoriteleri de dahil olmak üzere mezheplerin içtihatlarından bazı görüşler sunmak istiyorum. Bu sayede ümmetin, alimlerinin cihad konusundaki görüş birliğinden de anlaşılacağı üzere, İslam'ı uygulamada ne kadar sapmış 


durumda olduğunu anlayacağız. 


Mecmau'l Enhur fi Şerhi Mülteka'l Ebhur adlı eserin yazarı Şeyhizade?, Hanefi mezhebine göre cihadın kurallarını 


açıklarken şöyle demiştir: 


"Cihad, lügatte söz ve eylem olarak kişinin elinden gelen tüm çabayı göstermesi anlamına gelir. Şeriatta ise kafirlerle savaşmak anlamındadır. İslam düşmanlarının gücünü kırmak için onları yenmek, mallarını yağmalamak, ibadet yerlerini yıkmak ve putlarını kırmak da dahil olmak üzere gerekli olan tüm muhtemel çabaları içerir. Bunun anlamı şudur: Cihad, sizinle savaşanlarla, zimmilerle (antlaşma şartlarından herhangi birini ihlal ettikleri takdirde) ve mürtedlerle (iman ettikten sonra inkâr ettikleri 


2 Osmanlı fakihlerinden, Şeyhizade olarak bilinen Abdurrahman bin 
Muhammed bin Süleyman el-Geliboli tarafından, İbrahim el Halebi'nin Mülteka'l Ebhur adlı eserine yapılmış bir şerh çalışmasıdır. 
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için kâfirlerin en kötüsü bunlardır) savaşmak gibi yollarla 


İslam'ın gücünü sağlamak için azami gayret göstermektir. 


Düşmanlarla savaşmak üzerimize farzdır. İmam her yıl en az bir veya iki defa Daru'l Harb'e askeri bir sefer yapalı ve halk da onu bu konuda desteklemelidir. Halkın bir kısmı bu yükümlülüğü yerine getirirse, geri kalanlar yükümlülükten kurtulur. Bu farz-ı kifaye o topluluk tarafından yerine getirilemezse, sorumluluk en yakın komşu topluluğa, sonra ondan sonra en yakın topluluğa aittir. Farz-ı kifaye tüm insanlar tarafından yerine getirilemezse, o zaman insanların her biri üzerinde namaz gibi farz-ı ayn olur. Bu yükümlülük, Allahu teala'nın şu 


buyruğu gereğidir: 


'Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. (Tevbe, 5) 


Ve Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'in şu buyruğu 


gereğidir: 
"Cihad kıyamete dek sürecektir." 


Eğer bütün müminler onu terk ederlerse günahkâr 


olurlar. Düşman, İslam topraklarından herhangi birini veya 


3 Çeşitli rivayetlerde bu manadaki hadislere rastlamak mümkündür. bkz 
Ebu Davud, Cihad, 33; Müslim, 156. 
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herhangi bir bölgesini fethederse cihad farz-ı ayn olur. 
Kadın kocasının, köle efendisinin izni olmadan (cihada) çıkar. Aynı şekilde, çocuk anne ve babasının izni olmadan 


ve borçlu alacaklısının izni olmadan çıkacaktır." 


Hanefi fıkhı kitaplarından Ahkamu'l Bahr'da şöyle belirtilir: 


"Müslüman bir kadın doğuda esir edilirse düşmanların kale ve şehirlerine götürülmeden ve kurtarmak imkânsız hale gelmeden onu kurtarmak batıda yaşayan 


Müslümanlara farzdır." 


Maliki fıkhı kitaplarından Bulgatu's Salik li Akrabi'l Mesalik ila Mezhebi'l İmam Malik'te şöyle belirtilir: 


"Allah'ın kelimesini yüceltmek için Allah yolunda her yıl cihad etmek farz-ı kifayedir. Bazıları bunu yerine getirirse geri kalanlar bundan muaf tutulur. İmam bunu ilan ettiğinde ve düşman belirli bir bölge halkına saldırdığında, onlara farz olur ve bu yeterli gelmezse, çevrelerindekilere de farz olur. Bu durumda kocalarının izni olmasa bile kadınlara ve efendilerinin izni olmasa bile kölelere farz olur. Borç veren razı olmasa bile borçlu üzerine de farz olur. Cihada katılmaya yemin eden kişi üzerine de farz-ı ayn olur. Ebeveynlerin, çocuklarını ancak farz-ı kifaye olması hali şartıyla cihada katılmaktan menetme hakları 


vardır. Bir Müslüman, düşman tarafından savaş esiri olarak 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tutulursa ve kendisini kurtarmak için ödeyecek yeterli parası yoksa, Müslümanların tüm mallarını gerektirse bile, serbest bırakılmasını sağlamak diğerlerine farzdır." 


İmam Nevevi'nin Şafi fıkhı eseri El Minhac'da da şöyle belirtilir: 


"Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem zamanında cihad farz-ı kifayeydi, ancak farz-ı ayn olduğunu belirtenler de vardır ki bu konuda ihtilaf bulunmaktadır. Bu zamanın ardından kafirlerle ilgili iki şart bulunmaktadır: Kendi topraklarında kalırlarsa cihad tüm Müslümanlara farz değildir. Yeterli sayıda Müslüman bunu üstlendiği sürece, geri kalanlar bu görevden muaf tutulur. Eğer Müslümanların topraklarından birini işgal ederlerse o toprakların halkı tüm güçleriyle onları püskürtmekle yükümlüdür. Eğer savaşmak mümkünse o zaman savaşmak farz olur. Her köle, fakir, oğul ve borçlu, izinleri olmasa bile 


hazırlanmalı ve savaşa iştirak etmelidir." 


Hanbeli mezhebinden İbn Kudame'nin El Muğni adlı 


eserinde ise şöyle denilmektedir: 


"Cihad farz-ı kifayedir. Bir grup insan cihada katılırsa, geri kalanların üzerinden sorumluluk kalkar. Cihad üç koşulda farz-ı ayn olur: İki ordu karşılaşır ve saflar karşı karşıya gelirse, orada bulunanların savaş alanını terk 


etmeleri haram ve her birinin bulunduğu yerde kalması 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farz-ı ayn olur. Kafirler bir bölgeye saldırırsa o bölge halkının savaşması ve onları püskürtmesi farz-ı ayndır. 
İmam bir grup insanı silah altına çağırırsa bunların imamın kuvvetlerine katılmaları gerekir. Ve en azından her yıl bir 


kez cihad ilan edilmelidir." 
İmam Ahmed bin Hanbel şöyle demiştir: 


"Farzlardan sonra cihaddan daha faziletli bir şey bilmiyorum. Ve denizde sefer yapmak karada sefer 


yapmaktan daha faziletlidir." 
Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle söylemiştir: 


"Rasulullah uyuyordu. Sonra gülerek uyandı ve Ümmü Haram dedi ki: 'Seni güldüren nedir ey Allah'ın Rasulü?" 
Rasulullah buyurdu ki: 'Ümmetimden bazı insanlar şu yeşil denizin sırtına biner vaziyette (gemiler üzerinde cihad 


ederken) bana (rüyamda) gösterildiler."" (Müslim) 


Ümmü Haram, Rasulullah'tan onlardan biri olabilmesi için kendisi adına Allah'a dua etmesini istemiştir. Rasulullah da onun için dua etmiştir ve Ümmü Haram, Kıbrıs adasını fetheden Müslüman donanmasında denizde yolculuk edecek kadar uzun yaşamıştır. Allah ondan razı olsun, orada vefat 


etmiş ve defnedilmiştir. 
İbn Hazm'ın El Muhalla'sında şöyle belirtilir: 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"Cihad Müslümanlara farzdır. Ancak Müslümanların sınırları korunabilir, düşman püskürtülür ve düşmanın kendi topraklarında savaşılabilirse, o zaman insanların geri kalanı bundan muaf tutulur. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse, farz-ı ayn olma durumu devam eder. Allahu 


teala şöyle buyurmuştur: 


"Gerek hafif gerek ağır olarak hep birlikte seferber olun, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer 


bilirseniz, sizin için bu daha hayırlıdır.' (Tevbe, 41)" 


Çocuklar ebeveynin izni olmadan cihada katılamazlar. 
Ancak Müslümanların toprakları istila edilirse, ebeveynleri izin vermese bile yardım edebilecek olanlara cihad farzdır. 
Ancak yokluğunda ebeveyni zarar görecekse onları terk 


etmesi helal olmaz. 
Şevkani Es Seylu'l Cerrar'da şöyle söylemiştir: 


"Cihada dair hem Kur'an'da hem de Sünnet'te yer alan deliller burada sıralanamayacak kadar çoktur. Bununla birlikte, bazı insanlar bu farz-ı kifayeyi yerine getirdikleri sürece, geri kalanlar bu görevden muaf tutulurlar. Aksi takdirde, görev yerine getirilinceye kadar cihad her yetişkinin üzerine farz-ı ayndır. Aynı şekilde, İmam tarafından cihadla emredilen kişiler için de farz-ı ayndır." 
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Bu Görüşlerin Neticesi 


Açıkça görüleceği üzere ilim ehli bu konuda tek bir görüş üzerinde birleşmiştir ve bu görüş, bu alimlerin müçtehit veya mukallid, selef veya halef olmalarına bakılmaksızın aynıdır. 
Hepsi de cihadın İslam davetini yaymak için İslam ümmeti üzerine farz-ı kifaye olduğu ve düşmanın İslam topraklarına saldırması durumunda cihadın farz-ı ayn olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bugün kardeşim, bildiğin gibi Müslümanlar başkalarının önünde boyun eğmeye zorlanıyor ve kâfirler tarafından yönetilmektedir.  Topraklarımız kuşatılmıştır ve hürmetlerimiz çiğnenmektedir. 
Düşmanlarımız işlerimizi yönetmektedir ve dinimizin pratik uygulamaları onların yetkisi altındadır. Buna karşın Müslümanlar omuzlarındaki davet sorumluluğunu yerine getirememektedir. Dolayısıyla bu durumda cihad etmek her bir Müslümanın görevi (farz-ı ayn) haline gelmektedir. Her Müslüman kendini zihinsel ve fiziksel olarak öyle 


hazırlamalıdır ki Allah'ın kararı geldiğinde hazır olsun. 


Size şunu belirtmeden bu meseleyi bitirmemem gerekir: Müslümanlar, tarihlerinin her döneminde (izzetlerinin kaybolduğu mevcut baskı döneminden önce) cihadı asla terk etmemiştir. Hatta dini otoriteleri, omutasavvıfları, zanaatkârları ve benzeri kişiler de cihadı terk etmemiştir. 
Hepsi her zaman hazırdı. Örneğin, ilim sahibi ve muttaki bir kimse olan Abdullah ibn Mübarek, hayatının büyük bir 


bölümünde cihadın gönüllüsüydü. Mutasavvıf ve muttaki bir 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adam olan Abdulvahid bin Zeyd de öyleydi. Ve onun zamanında mutasavvıf şeyh Şakik-i Belhi de talebelerini 


cihada teşvik etmişti. 


Buhari şarihi Bedreddin el Ayni bir yıl cihada katılır, bir yıl ilim tahsil eder ve bir yıl hacca giderdi. Maliki mezhebinin kadısı Esad ibnu'l Furat zamanında amiraldi ve İmam Şafii on 


ok atar ve bir kez bile ıskalamazdı. 
Müslümanların ilk nesillerinin ortaya koyduğu örnek 


buydu, Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun. Kardeşim, biz 


onlarla nasıl kıyaslanabiliriz? 
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Müslümanlar Neden Savaşır? 


İslam, Kur'an'daki şu ayet yerine gelinceye kadar cihada 


ve savaşa izin verir: 


"İleride onlara gerek ufuklarda gerek kendi içlerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Nihayet o (Kur'an)'ın hak olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye hakkıyla şâhit 


olması kâfi değil mi?" (Fussilet, 53) 


İnsanlar bir süre bununla alay etmişlerdir ancak bugün aynı insanlar savaş hazırlığının barışa giden en emin yol olduğunu kabul etmekteler. Allah, Müslümanlar için cihadı bir baskı veya zulüm aracı olarak kullanılsın ya da bazıları tarafından Oo kişisel (o çıkarları için kullanılsın diye emretmemiştir. Cihad bundan ziyade İslam'ı yayma misyonunu korumak için kullanılır. Bu, barışı ve yüce mesajı tatbik etme araçlarını garanti altına alacaktır. Bu, Müslümanların taşıdığı bir sorumluluktur. Bu mesaj insanlığı hakikate ve adalete yönlendirir. Çünkü İslam, cihadı emrettiği gibi barışı da över. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur: 


"Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a 


güven." (Enfal, 61) 


Savaşta Müslümanların tek bir kaygısı vardır ve bu da 


Allah'ın kelimesini yüceltmektir, başka hiçbir amaca yer 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yoktur. Şan ve şöhret arzusu Müslümanlara yasaklanmıştır. 
Servet sevgisi, savaşın faydalarını kötüye kullanma ve haksız yöntemlerle fetih yapma çabası Müslümanlara haram kılınmıştır. Sadece tek bir niyet helaldir ve o da insanlığın 


hidayeti için kendini feda etmek ve acılara katlanmaktır. 
El Haris bin Müslim, babasından rivayetle şöyle aktarır: 


"Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bizi bir seriyye ile gazveye gönderdi. Baskın mahalline vardığımız zaman, atımı hızlandırdım ve arkadaşlarımı geçtim. Köy halkı beni imdat çığlıklarıyla karşıladı. Ben onlara: 'La ilahe illallah deyip kendinizi koruyun. dedim. Öyle yaptılar. 
Arkadaşlarım beni bu davranışım sebebiyle 'Ganimeti bize haram ettin. diyerek ayıpladılar. Rasulullah'ın yanına dönünce yaptığımı ona haber verdiler. Rasulullah beni çağırttı. Yanına varınca davranışımdan dolayı takdir etti ve "Bilesin, Allah senin için, o kurtardığın insanlardan her birisi sebebiyle şu kadar sevap yazmıştır. buyurdu. Sonra bana 'Sana kendimden sonra bir tavsiye yazacağım.' dedi ve 


yazıp, üzerini mühürleyip bana verdi." (Ebu Davud) Şeddad bin el Had radiyallahu anh'tan rivayetle: "Arabilerden bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi 

vesellem'e geldi. İman edip ona tâbi oldu. Sonra Rasulullah 


sallallahu aleyhi vesellem'e 'Sizinle hicret etmek istiyorum.' 


dedi. Efendimiz de onu ashabdan birisine havale ve emanet 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etti. Daha sonraları bir savaş oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bu savaşta bir miktar ganimet ele geçirdi ve onu savaşa katılanlar arasında taksim etti. Bir miktar da ona ayırdı ve payını kendisine vermesi için ashabdan birisine teslim etti. Çünkü o, askerin gerisinden geliyor, yolda düşen ve kalanları gözetiyordu. Orduya yetişince ganimet payını kendisine verdiler. 'Bu nedir? diye sordu. 
Oradakiler 'Ganimet payı, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem senin için ayırdı. dediler. Adam payını eline alarak Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'e geldi ve 'Bu nedir ya Rasulullah? diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem 'Senin için ayırdım. buyurdu. Adam 'Ben sana böyle dünya malı için iman edip tâbi olmadım. Fakat ben sadece seninle cihad ederken şu boğazıma bir ok atılıp saplansın ve öylece ölüp cennete gideyim diye tâbi oldum.' 
dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem de 'Eğer Allah'a karşı (bu niyetinde) sadıksan O seni tasdik eder, yalancı çıkarmaz. buyurdu. Biraz sonra, düşmanla tekrar savaşa girildi. Savaştan sonra adam elde taşınarak Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'e getirildi. Hakikaten tam işaret ettiği yerinden boğazına bir ok saplanmış ve şehid düşmüştü. Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem onu görünce 'Bu o adam mıdır” diye sordu. 'Evet' dediler. 
Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem 'Allah ile doğru konuştu, Allah da onu doğruladı. buyurdu. Sonra onu kendi cübbesiyle kefenledi, ön tarafa koydu, üzerine namaz kıldı. Namaz kılarken dua esnasında şu niyazı işitiliyordu 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"Allahım! Bu senin kulundur. Senin yolunda hicret edip 


şehid oldu. Ben de bunun şâhidiyim.'" (Nesai) 


Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayetle: 


"Bir adam 'Ey Allah'ın Rasulü, bir adam Allah yolunda savaşmak istiyor ve aynı zamanda dünya malı elde etmek istiyor (onun için ne buyurursunuz)? diye sordu. 
Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem 'Onun için bir ecir yoktur.' buyurdu. Adam bu soruyu üç kez tekrarladı fakat Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem 'Onun için bir ecir yoktur.' buyurdu." (Ebu Davud) 


Ebu Musa el Eşari radiyallahu anh'tan rivayetle: 


"Bir kimse Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'e gelerek şöyle bir soru yöneltti: 'Bir adam ganimet elde etmek için, diğeri nam salmak için, bir başkası da ne kadar cesur olduğunu göstermek için savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Rasulullah ona şöyle cevap verdi: 'Kim Allah'ın kelimesi en üstün olsun diye savaşıyorsa o Allah yolundadır." (Buhari) 


Sahabenin savaşlardaki ve fethettikleri bölgelerdeki davranışları, kişisel arzu ve isteklerine meyletmekten ne kadar çok kaçındıklarını, kendilerini temel ve asıl hedeflerine ne kadar çok adadıklarını gösterir: Allah'ın kelimesi en yüce 


olana kadar insanlığı hakikate yönlendirmek. Sahabeleri güç 


37 


Cihad Risalesi ve otoriteye tamah etmekle, ülkeleri ele geçirme ve yükselme 


arzusuyla ya da geçimlerini sağlama tutkusuyla hareket 


etmekle suçlayan bazı kişilerin ithamları gülünçtür. 
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İslam Cihadında Merhamet 


İslam cihadı çabaların en soylusu ve gerçekleştirme yöntemi de en yüce ve en soylu olanıdır. Çünkü Allah aşırı 


gitmeyi yasaklamıştır. O şöyle buyurur: 


"Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. 
Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez." 
(Bakara, 190) 


Düşmana karşı bile adaletin gözetilmesini emreder. O 


şöyle buyurur: 


"Herhangi bir kavme olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olun ki takvaya yakın olan budur." (Maide, 8) 


Allah Müslümanlara son derece merhametli davranmalarını emreder. Çünkü onlar savaştıklarında düşmanlık yapmazlar, hırsızlık yapmazlar, malları yağmalamazlar, kimsenin onurunu çiğnemezler ve ahlaksızca tahribat yapmazlar. Savaşta savaşçıların en iyisi oldukları gibi 


barışta da barışçıların en mükemmelidirler. 
Bureyde radiyallahu anh'tan rivayetle: 


"Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem bir ordunun veya 


seriyyenin başına komutan tayin ettiği zaman, hassaten 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komutana Allah'a karşı muttaki olmasını, beraberindeki Müslümanlara da hayrı tavsiye eder ve sonra şunları söylerdi: 'Allah'ın adıyla ve Allah'ın rızası için savaşın. 
Allah'ı inkâr eden kafirlerle çarpışın. Gaza edin, fakat ganimete hıyanet etmeyin, haksızlıkta bulunmayın, ölülerin vücutlarına sataşıp burun ve kulaklarını kesmeyin, 


çocukları öldürmeyin." (Müslim) 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Sizden birisi kardeşiyle kavga edecek olursa yüze 


vurmaktan kaçınsın." (Buhari, Müslim) 


İbn Mesud radiyallahu anh'tan rivayetle Rasulullah 


sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: 


"Insanları öldürme konusunda en merhametli olan 


kimseler, ehli imandır." (Ebu Davud) 
Abdullah bin Yezid el Ensari şöyle rivayet etmiştir: 


"Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem müsle yapmayı ve yağmalamayı yasakladı." (Buhari) 


Kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürmek, yaralıları öldürmek ya da keşişleri, münzevileri ve direniş göstermeyen 


barışçıl insanları rahatsız etmek caiz değildir. Bu merhameti 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(sözde) "medeni" insanların öldürücü savaşlarıyla ve korkunç zulümleriyle bir kıyas edin. Onların uluslararası hukukunu, bu her şeyi kucaklayan, ilahi adaletle bir karşılaştırın. 
Allah'ım, Müslümanlara doğru bir din anlayışı ihsan et ve 


İslam'ın aydınlığı ile dünyayı bu adaletsizliklerden kurtar. 
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Cihada İlişkin Bazı Meseleler 


Günümüzde pek çok Müslüman hatalı bir şekilde, düşmanla savaşmanın küçük cihad, kişinin nefsiyle savaşmasının ise büyük cihad olduğuna inanmaktadır. 


Aşağıdaki rivayet buna delil olarak sunulmaktadır: 


"Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.' Denildi ki: Büyük cihad nedir?' Dedi ki: 'Kalbin cihadı veya kişinin nefsine karşı yaptığı cihaddır." 


Bu rivayet bazılarınca savaşmanın önemini azaltmak, savaşa hazırlanmaktan vazgeçirmek ve Allah yolunda cihad etmekten alıkoymak için kullanılmaktadır. Bu rivayet sahih bir hadis değildir. Meşhur muhaddis Hafız ibn Hacer el Askalani Tesdidu'l Kavs adlı eserinde şöyle demiştir: Bu çok iyi bilinen ve sık sık tekrarlanan bir sözdür ve İbrahim bin Ebi 


Able'nin bir sözüdür. 
Hafız Iraki, İhbaru'l Ahya adlı eserinde şöyle demiştir: 


"Beyhaki bunu zayıf bir ravi zinciriyle Cabir'den nakletmiş, Hatib de kendi tarihinde oCabir'den 


nakletmiştir." 


Bununla birlikte, eğer bu rivayet sahih olsaydı bile, Müslümanların topraklarını kurtarmak ve kâfirlerin 


saldırılarını püskürtmek için cihadı terk etmeyi veya cihada 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hazırlanmayı asla gerektirmezdi. Bilinmelidir ki bu rivayet, Allah'ın (Allah rızasının) tüm eylemlerimizin tek maksadı olması için kişinin nefsine karşı mücadele etmesinin önemini 


vurgulamaktadır. 


Cihadla ilgili diğer konular arasında iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak da yer alır. Hadislerde şöyle 


buyrulur: 


"Cihadın en büyüklerinden biri zalim bir yöneticinin 


huzurunda hakkı söylemektir." 


Ancak hiçbir şey şehadet-i kübra (en yüce şehitlik) 


şerefiyle veya mücahidleri bekleyen mükafatla kıyaslanamaz. 


4 Ebu Said el Hudri radıyallahu anh'tan merfu olarak rivayet edildiğine 
göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: "En faziletli cihad zalim sultanın yanında adâleti söylemektir." (İbn Mace) 


43 


Cihad Risalesi 
Son Söz 


Kardeşlerim! Asil ve şerefli bir şekilde ölmeyi bilen bir ümmete, bu dünyada yüce bir hayat ve ahirette ebedi saadet verilir. Alçalma ve zillet, dünya sevgisinin ve ölüm korkusunun sonucudur. Bu nedenle cihada hazırlanın ve ölümü sevenlerden olun. Hayatın kendisi sizin arkanızdan 


gelecektir. 


Kardeşim! Bilmelisin ki bir gün ölümle karşılaşacaksın ve bu yalnızca bir kez gerçekleşecektir. Bu uğurda Allah yolunda acı çekersen, bu dünyada senin faydan ve ahirette mükafatın olacaktır. Ve unutma kardeşim, Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şey gerçekleşemez: Allah subhanehu ve teala'nın ne 


dediğini iyi düşün: 


"Sonra o kederin ardından Allah size bir güven, bir grubunuzu kendinden geçiren uyuklama hali verdi. Bir grup da kendi canlarının derdine düşmüşler, Allah hakkında haksız yere cahiliye düşüncelerine kapılarak 'Bu işten bize ne?' diyorlardı. De ki: 'İşin tamamı Allah'a aittir. 
Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar: 'Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı burada öldürülmezdik. diyorlar. De ki: "Evlerinizde dahi olsaydınız, yine de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. Bu, Allah'ın içinizde olanı ortaya çıkarması ve kalplerinizdeki şüpheyi gidermesi içindir. Allah kalplerde olanı bilir." (Al- i İmran, 154) 
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Kardeşim! Şerefli bir ölümü arzulamalısın ve böylece ebedi saadeti kazanacaksın. Allah bana ve sana kendi yolunda 


şehadet şerefini nasip etsin! 
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